








1. Geeft deze opstelling Human resources een beeld van uw 
school, team? Waarom wel of niet? …  

2. Waar zou u zich plaatsen in deze opstelling? Wat zegt deze 
positie over uw perspectief op ‘dynamisch omgaan met 
verschillen’ in uw school, team? … 

3. Wat zou u als tekst willen voorlezen aan uw school, team? … 



De wereld wordt niet 
bewoond door de Mens, 
maar door mensen 
 

Hannah Arendt 
The Human Condition (1958) 



Voor mij is wat je nu in de samenleving 

en in organisaties ziet gebeuren rond 

verschillen een spiegel van een groot 

onvermogen.  
 

Het is voor mij een uitdaging om te 

bedenken hoe je dat kunt doorbreken. 

Niet alleen uit maatschappelijke 

betrokkenheid, maar ook omdat ik het 

als een grote belemmering zie voor 

creativiteit en innovatie 

 
Karen van Oudenhoven-van der Zee 

Oratie 'Expanding horizons: Intercultural competency 
of individuals and organizations‘ (2015) 



We zien grofweg hetzelfde 
landschap. 
Maar misschien bekijken wij 
het wel anders. 
Misschien zeg ik: Volgens 
mij zit het zo… 
Maar we hebben elkaar dus 
nodig. 
 
Raimon Panikkar 




